Partnerrelaties evolueerden de laatste decennia van afhankelijke relaties
naar relaties die gebaseerd zijn op het ideaal van twee onafhankelike
geliiken. Je kent waarschijnlijk dit codperatieve partnerschap van gelijken,
waar de nadruk ligt op communiceren. Wellicht run je samen een gezin of
heb je dat gedaan. Je weet je mannelijke en vrouwelilke eigenschappen
aan te boren, zowel thuis als op het werk en brengt ze zo in balans. De
rolverdeling doe je in onderling overleg. Je bent blij dat het fijdperk van de
afhankelijke relaties achter je ligt.

Je merkt echter wellicht dat je iets begint te missen, iets waar je misschien
nog niet precies je vinger op kunt leggen. Het voelt als een verlangen naar
een veel dieper en hartstochtelijker niveau van aanraken en van aangeraakt
worden. Stilletjes of misschien openlijk verwijt je je mannelijke partner wel
eens dat hij te soft is en dat je meer kracht en leiderschap van hem wil zien.
Als man verwijt je je vrouwelijke partner wellicht dat ze zo hard of dominant
kan zijn en te weinig zacht en toegankelijk. Als gelijken kan de polariteit en
de intimiteit tussen jullie wat afgevlakt zijn.

Wat je kunt leren

« belichamen van een nieuwe fase in intimiteit, voorbij dualiteit en
gelikheid

e belichamen we de oorspronkelike masculiene en feminiene kracht in
een intieme vitwisseling

« transformeren van de ogenschijnlijke onverenigbaarheid van
seksualiteit en spiritualiteit

« transformeren van het zoeken naar vereniging naar het belichamen
van inherente eenheid

o hoe je je partner dieper openen naar liefde

e creéren van een (toe)gewijde seksuele relatie

e belemmeringen uit de weg nemen



