
Je merkt dat je terug bent gevallen op een gevoel van tekort en 

diepgewortelde negatieve zelf beelden. In plaats van te stralen begin je te 

halen en eist van je partner de liefde op die je denkt te ontberen. Je wilt 

gehoord, gezien en gewaardeerd worden. Je verlangt terug naar de eerste 

periode en wilt terug vinden wat verloren lijkt te zijn gegaan. 

Om de liefde en openheid werkelijk te bevrijden, is een periode van loutering 

nodig. Je kunt er voor kiezen om opnieuw te stralen. Je kunt tevens leren om 

naar de kern van je patronen te gaan, de pijn te voelen die je liever wilt 

vermijden en los te laten wat niet meer voor jullie werkt. Dat vraagt moed, de 

moed van het hart 

Zodra je dit met elkaar durft aan te gaan, blijkt de wrijving in de relatie de 

poort naar het goud waar je bij aanvang een glip van had opgevangen. 

Dan kan zich een manier van in relatie zijn ontvouwen die je misschien niet 

voor mogelijk had gehouden. 

 


